
Gastspreker Martje Saveur

Nederlands – Indië

Het boek is gemaakt door de 
leerlingen van groep 8C

Panta Rhei Beverwijk. 



Het koffertje

Martje, haar zus en haar moeder
moesten naar een vrouwenkamp. 
Haar moeder had snel een koffertje
ingepakt. Dat koffertje nam haar
moeder overal mee naar toe. Ze had 
de foto uit dat koffertje van Martjes
vader. Als de Duitsers er achter 
zouden komen werd de moeder
gestraft. Dus hield ze het strikt
geheim.
Al haar herinneringen staan erin!

Lieke



Deze koffer zit vol met spullen 
van Martje. Deze spullen had zij 
bij zich in het kamp. De spullen 
heeft ze bewaard voor haar 
herinneringen.
Het koffertje was het enige wat 
ze mee had naar Nederland. Het 
was het vluchtkoffertje van haar 
moeder.

Noud

Het koffertje van mijn moeder



Kabouter Plopje

Dit is het cadeautje dat Martje voor 
haar 3e verjaardag heeft gekregen in 
het kamp. Het is 80 jaar oud en haar 
moeder had hem zelf gemaakt. Het 

heet kabouter Plopje. Martje heeft de 
pop nog steeds. Ze bewaard hem in 

een doosje, omdat hij al bijna stuk is.

Twan



Het kippenbroekje

Dit pakje heeft Martje van haar
moeder gekregen op haar 3e 
verjaardag, als cadeautje. Het is zelf
gemaakt door haar moeder. Op dit
pakje staan kippen geborduurd en
daarom noemde ze het:¨het kippen
broekje¨.
Toen ze dit broekje kreeg was het nog
een beetje te groot.

Lola



Spoorlijn aanleggen

Haar vader werd gevangen
genomen door de Japanners, om 
de Birma spoorlijn aan te leggen. 
De mensen die daar moesten
werken moesten hard 
werken.Deed je dit niet dan werd je 
gestraft. Soms moest je van locatie
veranderen. Haar vader overleed
daar. 
Naut



Lopen door de bamboe

Op deze foto zie je mensen die van 
de Japanners door de 
bossen moesten lopen om te
werken. Er waren bamboes met 
stekels. Je kon ziektes krijgen en veel
pijn krijgen. Je moest door de regen 
lopen en zwaar gereedschap
meenemen. Dat was zwaar werk. 
Martje haar vader was één van de 
mensen die moest werken.

       Gurvir



Kampili
Dit is waar Martje, haar moeder en haar
zus verbleven tijdens de oorlog. Het is een
plattegrond van vrouwenkamp Kampili.
Dit is dan wel de plattegrond maar het 
heeft er echt gestaan. Het was hier
verschikkelijk in dit kamp. Ze hadden hier
mischien wel een voetbalveld en een
tennisbaan maar het was een hel. Voor de 
duidelijkheid; Hier zaten alleen maar 
vrouwen. De mannen moesten werken.
De kinderen kregen stiekem les.
Er was ook een begraafplaats en een
ziekenhuisje. Alleen in het ziekenhuis
kreeg je normaal te eten.
Manuel.



⛤Het Kamp⛤
Er waren verschillende kampen; 1 voor 
vrouwen en kinderen en 1 voor 
mannen. Als jongens 9 jaar werden 
moesten ze naar een mannenkamp. 
Op zo´n mannenkamp was het vaak 
heel zwaar. Je moest heel hard 
werken voor de Japanners. Ook 
moesten sommigen spoorlijnen 
aanleggen. Martje zat van haar 1,5 jaar 
tot haar 5de jaar in het kamp. Martje zat 
in Kampili. Op het kamp had je vaak 
last van luizen of wormen. Het was er 
heel vies.
    .｡*ﾟ+.*.｡ ELISE ﾟ+..｡*ﾟ+



Het was een hele erge
slaapplek voor vrouwen en
kinderen onder de 9 jaar. 
Het was ook heel 
onhygiënisch. De barakken
heetten Bala Bala. Je sliep
op een rieten bed. Je 
kleding hing boven je bed.
▼△▼△MECK▼△▼△

Vrouwenkamp



Buigen

Als er een Japanner langs liep moest je 
buigen. Het maakte niet uit bij wie, als
het maar één van de Japanners was. De 
Japanners konden niet goed tellen (ze 
moesten tellen of de mensen er allemaal
waren). Je moest dan heel lang gebogen
blijven staan. Als de mensen niet bogen
dan werden ze gestraft, maar als het een
kind was werd de moeder gestraft.

Nova



Buigen voor de Japaners

Je moest in het kamp altijd buigen
voor de Japanners. Als je moest
buigen, moest je diep buigen anders
werd je gestraft. Een kind mocht niet
gestraft worden, dus werd de 
moeder gestraft. De Japanners 
konden niet goed tellen, dus het 
duurde heel lang en je moest heel 
lang buigen.

Levy



Dit is de PBY Catalina,
een éénpersoons vliegtuig 
gebruikt om personen te 
bevrijden in de 2e 
wereldoorlog. Er konden 8 tot 
10 bemanningsleden op het 
toestel. Het kon landen op 
het water, dit vond Martje 
heel bijzonder.

Gemaakt door Arda.

De PBY Catalina



Een bombardement

Er kwam een vliegtuig en iedereen bij het 
kamp dacht dat zij werden bevrijd, dus 
renden ze naar buiten. Maar het waren 
vuurbommen en alles vloog in de brand 
en veel mensen raakten gewond. 

De  hekken waren ook kapot en hierdoor 
konden de dolle honden het terrein op. 
Twee vrouwen hebben de hond gedood, 
maar één vrouw is zelf ook doodgegaan 
aan de hondenbeet.

Yusuf



De atoombommen

Er waren 2 atoombommen op de 
Japanse steden Hiroshima en
Nagasaki gegooid door Amerika. 
Voor Martje waren deze 2 
bommen het begin van haar
vrijheid. De oorlog was geëindigd.

Lars



Indonesië in opstand

Toen Japan zich overgaf was de WOII 
voorbij. Ook Nederlands-Indië was 
voorbij, het was het begin van 
Indonesië. 

Zij wilden hun eigen land besturen dus
ze kwamen in opstand en
maakten speren van bamboe. Het was 
voor de blanken een heel gevaarlijke
tijd. Uiteindelijk zei Nederland dat ze 
Indonesië met rust zouden laten. 

Finn



Overlijdensbrief        
                         
       

Dit is de overlijdensbrief van haar 
vader. Met rode letters stond er op dat 
haar vader was overleden. Haar vader 
was overleden door al het harde werk 
aan de Birma spoorlijn.

Celina



Martje vertelde dat de Japanse mensen sorry  
wilden zeggen. Daarom waren ze uitgenodigd in 
Japan.
Martje heeft heel lang nagedacht of ze ook wilde. 
Uiteindelijk zei Martje:  ‘Ja, ik wil er naartoe.’ Ze 
vond het heel spannend. Er waren Japanse 
kinderen die ze ontvingen, het Wilhelmus zongen 
en uitzwaaiden. Ze is blij dat ze heen is geweest. 

Dean.

Reis naar Japan 2008



Begraafplaats 
vader/opa          
                   
               

Martje haar vader is 
overleden in de tweede 
wereldoorlog. Ze is in 2008 
met haar dochter naar de 
begraafplaats van haar vader 
geweest. Het is een 
erebegraafplaats en die heet 
Thanbyuzayat en het ligt in 
Birma.
Lilly



Indonesische woorden

Indonesische woorden lijken heel erg 
op dat van Nederland. Dat komt, 
omdat het ooit Nederlands-Indië
heette. Zoals kamer blijft kamer en
handdoek is handuk.

• Envelop = amplop
• Trommel = tromel
• Politie = polisi
• Station = stasiun

Fenna



De landkaart van Indonesië

Japan viel Indonesië aan omdat ze een groter
land wilde. Indonesië is best wel groot namelijk
1.953.642 km2. 

Nederland is maar 42.343 km2. Er waren 700 
eilanden. Op de kaart kan je goed zien waar
vader werkte (linksboven, rode lijn) en waar
Martje woonde. Ook kan je goed zien hoe groot
Indonesië is.

Ibrahim



Het boek van Martje

Martje heeft een boek geschreven 
over wat zij heeft meegemaakt 
tijdens de oorlog in Kampili, en wat 
er gebeurde nadat ze weg ging uit 
Kampili. En van wat er gebeurde op 
weg naar Nederland en van toen ze 
in Nederland aankwam. Haar zusje 
was zes op het boek.

Mats



De gezinsfoto en Martje

Dit was de gezinsfoto van Martje en haar 
gezin. Het was in de tuin, ze zaten daar 
te eten en te drinken. De foto was voor 
de oorlog! De vader van Martje was ook 
vaak weg. Het gezin had een bediende 
thuis. De vrouw die het verteld heeft is 
Martje, zij is 83 jaar oud. Ze heeft ons erg 
veel informatie gegeven. Een hele 
powerpoint!
Super bedankt Martje voor deze 
informatiemiddag! We hebben er erg 
veel van geleerd!

Pip.
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